
Lied  

 
Ons gevoel en ons verstand zijn, 
o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 
’t Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 
Welkom 
 
Gebed om nabijheid 
Waarom volg ik Jezus? 
Is het uit traditie? 
Of geloof ik vanuit 
een persoonlijke keuze? 
Als ik eerlijk ben, 
moet ik zeggen 
dat het wellicht 
ergens tussen in zit, God. 
Open daarom mijn hart 
voor jouw vriendschap, 
zodat ik Jou 
méér kan beminnen 
dan wie of wat ook. 
 
 

7 september 2025 
 23e zondag C-jaar  

Word Wijs !  
Bezint eer ge begint ! 

 



Laat mij 
met alles wat ik heb 
en wie ik ben, 
in de voetsporen 
van Jezus treden. 
Geef me de wijsheid  
keuzes te maken 
die positief zijn  
voor mezelf en de anderen. 
En geef mij de durf 
de consequenties van die keuzes 
op mijn schouders te nemen. 
 
Lofprijzing  

Gebed  
God van wijsheid, 
wie van ons kan ontdekken  
wie Gij zijt en wat Gij wilt, 
als wij gejaagd door het leven, 
geen stilte vinden, geen tijd voor bezinning? 
Breng ons tot rust. 
Zend ons uw Geest van wijsheid en inzicht 
en leer ons uw wegen te gaan. 
Laat ons luisteren naar uw woord 
zodat we kunnen kiezen voor uw genade, 
voor uw liefde en barmhartigheid. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
In de eerste lezing horen we een gebed.  
Dit gebed komt uit het boek Wijsheid,  
een boek dat toegeschreven wordt  
aan koning Salomo,  
de wijze koning uit het Oude Testament.  
In dat gebed wordt duidelijk dat wijsheid  
erin bestaat actief te zoeken  
naar wat de wil van God is bij al wat men doet.  
In het evangelie wijst Jezus erop dat het belangrijk 
is goed na te denken bij het nemen van beslissingen, 
want dan kan men voluit gaan voor zijn keuze  
en zelfs afstand doen van al wat  
die gemaakte keuze in de weg staat. 
 
Eerste lezing 
Wijsheid 9,13-18b 
 
Orgel 
 
 



Moment voor de kinderen 
 
Evangelie Lucas 14,25-33 
 
Homilie 
  
Voorbeden   
Laten we bidden tot God. 
 
Bidden wij voor de vele mensen  
die met Jezus meetrekken, 
christenen die overal ter wereld proberen  
zijn naam eer aan te doen 
en ‘mensen van de weg’ willen zijn.  

 
 
Bidden wij voor hen die echt leerling willen zijn, 
die veel hebben losgelaten om Jezus te volgen: 
familiebanden, huis en haard. 
 
Dat ons bidden en ons zingen,  
tot de hemel door mag dringen. 
 
Laten we bidden voor onze geloofsgemeenschap 
dat we nadenken welke weg we willen gaan  
om Jezus te volgen  
om er dan voluit voor te gaan. 
Dat we durven loslaten wat ons in de weg staat. 
En wij danken U voor de dopelingen:  
dat zij licht zijn voor anderen. 
 
Dat ons bidden en ons zingen,  
tot de hemel door mag dringen. 
 
Bidden we voor hen die ons zijn voorgegaan  
in dienstbare gastvrijheid 
en nu een thuis kregen bij U, Vader. 
Dat we blij zijn met wie blij is 
en mee treuren met hen die verdriet hebben. 
We denken aan onze zieken en  
bidden voor hen van wie we afscheid  
moesten nemen (…). 
En voor wie ons gebed wordt gevraagd (…). 
 
Dat ons bidden en ons zingen, 
tot de hemel door mag dringen. 



Geloofsbelijdenis: 
Ik geloof in God, onze Vader, 
die de schepping aan de mens  
Toevertrouwde om ze volgens zijn droom  
verder uit te bouwen. 
 

Ik geloof in Jezus, 
die ons in woord en daad getoond heeft 
hoe wij broers en zussen kunnen zijn. 
 

Ik geloof in de Geest, 
die ons de kracht, moed en durf geeft 
om dit waar te maken. 
 

Ik geloof in een Kerk van mensen, 
die samen bouwen aan Gods Rijk van vrede 
en gerechtigheid. 
 

Ik geloof dat de weg van Jezus 
een weg is die leidt naar het leven 
over de dood heen. Amen.  
  
Offerande 
Wil je onze geloofsgemeenschap 
steunen? Het kan ook via je 
bankapp. Dank je wel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gij komt tot ons in ' t morgenuur 
in dauw van nieuwe dingen, 
in 't kind dat lacht, in licht en vuur, 
in 't lied dat wij U zingen, 
in 't woord dat Gij nu tot ons spreekt, 
in 't brood dat Gij hier met ons breekt,  
in duizend, duizend dingen. 
 
Gebed over de gaven 
God, Schepper van alle leven, 
waar mensen breken en delen met elkaar  
wordt U zichtbaar. 
Zegen dit brood en deze beker  
tot voedsel voor onderweg. 
Maak ons tot uw lichaam en bloed, 
tot handen en voeten van uw Zoon  
en onze Heer. Amen. 
 



Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
  
Ja, God, het is goed dat wij U samen danken, 
dat al wat leeft en adem heeft, U looft. 
  
Gij hebt ons voor elkaar gemaakt: 
de liefde tussen mensen is uw geheim, 
van U komt de zorg van ouders, 
de aanhankelijkheid van kinderen 
en het verlangen van elk mensenhart  
om goed te zijn. Gij zijt de Bron  
waaruit onze liefde ontspringt. 
  
Daarom zingen wij U toe: 

Goede God, niemand heeft U ooit gezien 
en toch spreekt Gij tot ons  
in het lied van de armen. 
Gij zijt ons nabij in het hart van de ander, 
in de liefde van mensen onder elkaar. 
 
Gij zijt verschenen in Jezus Christus 
Hij heeft ons geleerd  
dat Gij onze Vader zijt:  
goed en mild en vol menselijke liefde. 
  
Op die laatste avond waarop Hij zijn afscheid 
voorbereidde, (…) 

 

 
 
 
 
 



God, onze Vader, in dit uur,  
samen rond deze tafel, 
bidden wij voor hen die gestorven zijn. 
Mogen zij uw liefde ervaren. 
   
Laat de geest van Jezus onder ons wonen. 
Dat wij met nieuwe ogen kijken  
naar de nood in de wereld. 
 
Breng alle volken en rassen,  
alle rangen en standen samen in uw rijk, 
hoe verschillend ze ook zijn. 
Dan wordt deze aarde opnieuw  
bewoonbaar door onze liefde,  
onze goedheid en menselijkheid. 
  

Daarom bidden wij met Jezus' woorden. 
 

Onze Vader 
 
Vredeswens   
Vrede zij u,  
als je met wijsheid de vragen van het leven  
tegemoet treedt. 
Vrede zij u,  
als je met creativiteit de uitdagingen  
van het leven aandurft. 
Vrede zij u vooral,  
als je in het leven kunt staan,  
vol vertrouwen in elkaar, 
vol geloof in Gods nabijheid. 
Moge die vrede van de Heer  
dan altijd met u zijn. 
 
Inleiding op de communie 
 
Communie 
 
 

Om mee te nemen onderweg  
 
Stilbo de Filosoof     
Uit het boek van Seneca. 
 
Keizer Demetrius nam Megara in  
en liet de streek plunderen door zijn soldaten. 
De filosoof Stilbo woonde in Megara. 
Toen men hem vroeg of hij iets verloren was, 
antwoordde hij: “Neen, ik draag alles wat ik 
heb bij me.” 
Zijn stad was overwonnen, zijn bezittingen in 
handen van plunderaars, maar toch beweerde 
hij niets te hebben verloren. 
Zo kan enkel iemand spreken voor wie 
de hoogste waarden onaantastbaar zijn 
voor plundering, wapengeweld of vuur. 



Slotgebed 
God, 
Jij hebt jouw Woord laten horen in ons midden. 
Jij hebt in Jezus getoond  
dat jouw Woord ons tot keuzes dwingt. 
Geef dat wij niet onnadenkend  
verder gaan in dit leven, 
maar dat wij waarachtige volgelingen zijn 
van jouw Zoon, 
desnoods tegen de stroom in, 
steeds bedacht op het goede, 
zoals dat ten diepste gestalte kreeg in Jezus,  
jouw Zoon en onze Heer. 
Amen. 
 
Lied 

 
Mededelingen  
 
Zending en zegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGENDA 
 
· 12 september: Pastafestijn Scouts Tereken 
van 18.00 u.-20.15 u.: inschrijven via de website, 
FB of Instagram van de Scouts 
 
· 20 september: Feest van HOOP 
Het zou fijn zijn als we met velen samen gaan!!! 
We nemen als geloofsgemeenschap deel 
aan dit feest van hoop, dit ter vervanging van de 
ontmoetingsdag. 
Je kan een gratis ticket bekomen. 
Geef daarvoor je naam op achteraan in de kerk. 
Je kan per trein, per fiets, per auto of met de reis-
bus mee. (vervoer wel te betalen.) 
Neem gerust een folder mee aan ‘t koffiehoekje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· 21 september: Tereken Overleg(t) 
  na de viering 
 
· 24 september 13u30: sneukeltocht 
  buurtwerking Baensland (tot 17.30 u.) 
 
· 27 september 19u: Taizéviering 
 
· 28 september: startviering voor  
  het nieuwe werkjaar 
 
 


